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Allerzielenviering 2017 
( bij de foto op de voorzijde) 
 
De bloemengroep van onze kerk heeft het bloemstuk op de voorzijde van deze Hernieuwing 

gemaakt ter gelegenheid van de Allerzielenviering op 2 november jl.  

Met het thema ñLoslaten in verbondenheidò en met sfeervolle gezangen van het herenkoor 

werd stilgestaan bij de 21 parochianen die in het afgelopen jaar 

zijn overleden. Natuurlijk dachten we daarbij ook aan de 

overledenen van langer geleden. 

Het bloemstuk is gemaakt bij een gedicht van Marinus van den 

Berg. 

 

 

 

 

Het bloemstuk bestond uit witte bloemen die symbool staan voor licht en verbondenheid, 

met orchideeën die staan voor liefde, kracht en schoonheid en Rhodondendron die 

voleindig en een nieuw begint betekent. Met rozenbottels, schijnvruchten van de roos die 

hun doornen dragen maar horen bij deze vrucht die liefde heet. Warm rood door alle leed 

en pijn heen. En heel bijzonder met draden van verbondenheid. De draden waarmee we 

de verbondenheid aangeven, hebben verschillende kleuren en diktes. Die kleuren 

vertellen over het unieke van al die levens. Sommige draden kruisen elkaar: het is als een 

levenspad waar je een ander ontmoet of ontmoet hebt. Menselijke verbondenheid maar 

ook verbondenheid met God. 

Bij het bloemstuk zijn 21 lichtjes aangestoken voor de overleden parochianen van het 

afgelopen jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Na een stille tocht naar ons 

parochiekerkhof, werden onder 

het zingen van Ubi Caritas door 

het herenkoor, de lichtjes op de 

graven geplaatst. 

 

 

       Draden van verbondenheid 

De draad van de liefde verbindt mij met jou 

de draad van het gemis verbindt mij met jou 

Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen 

altijd is er die draad met jou  

ze doorkruist alle andere draden 

ze geeft betekenis aan alle levensdraden 

De draad van de liefde verbindt voor altijd 

De draad van ôt gemis verweeft zich met die van de liefde 
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ADVENT, OP WEG NAAR KERSTMIS!  

PASTORAAL ARTIKEL:   
 

Advent, een tijd van bezinning en bekering.  
We worden in de weken van de Advent opgeroepen om waakzaam 
te zijn.  
 
Over enkele weken vieren we dat God mens geworden is; dat Hij 
ons zeer nabij is gekomen in die ene Mens Jezus Christus. Hem 
toelaten in het diepst van ons bestaan, vraagt ook om 
waakzaamheid, om bezinning en bekering.  
 
Advent, we worden nu geroepen om daadwerkelijk mens te 

worden. Dat wil zeggen, om door alle sleur en vanzelfsprekendheid heen, met een ander 
perspectief naar de werkelijkheid van alle dag te zien, niet wachten en afwachten, maar 
waakzaam te zijn in het leven van alle dag. Dat vraagt van ons om een ander gezichtsveld. 
 
Ik vind het plezierig om af en toe eens een wat uitgebreidere wandeling te maken en zo zag 
ik laatst, dat wanneer een vlucht vogels ergens rustig op een vlakte zit, ze allemaal dezelfde 
kant uitkijken, en wel zo dat ze de wind van voren hebben.  
 
Heel vreemd misschien, maar op zoôn moment kwam bij mij een liedje naar boven van een 
bekend kinderprogramma, waar ik als klein kind vlak voor het slapen gaan naar keek. De 
zin uit dat liedje was: óDieren lijken precies op mensen, met dezelfde mensenwensen, met 
dezelfde mensenstreken; het komt allemaal in de krant, in de Fabeltjeskrantô. 
 
Stel je nu eens voor, dacht ik tijdens zoôn wandeling, dat ®®n vogel andersom ging zitten, 
zodat zijn veren rechtop stonden in de wind. Dan zouden de andere vogels waarschijnlijk 
zeggen, zoals mensen ook kunnen doen: óMoet jij je nu zo aanstellen en anders doen dan 
de anderenô. óIk doe toch niemand kwaadô zal dan de vogel, die met zijn snavel van de wind 
af zit, antwoorden. óJawelô, zullen de andere vogels zeggen, ówij kijken allemaal dezelfde 
kant uit en jij zit andersom. Dat schaadt de eensgezindheid en dus de gemeenschap. Jij 
bent een rare vogelô. Maar de rare vogel blijft de andere kant op kijken. Dan sluipen er een 
paar katten tegen de wind in door de struiken. Die weten natuurlijk dat vogels altijd met hun 
snavels naar de wind toe zitten. Op het moment dat de katten hun spieren spannen om een 
paar vogels te verschalken, schreeuwt de rare vogel: óPas op! Weg wezen!ô En alle vogels 
vliegen op en zijn weg. 
 
Eén vogel durfde de andere kant op te kijken en daardoor zag hij wat andere vogels niet 
zagen, ook al werd hij door de groep dan gezien als een rare vogel.  
Zo zijn er ook mensen die de werkelijkheid in een ander perspectief durven te zien en 
daardoor dingen zien die de grote groep mensen niet ziet. 
Zo heb je dus ook van die rare vogels onder mensen. De Bijbel laat vele voorbeelden zien 
van mensen, die in hun tijd als rare vogels werden betiteld.  
 
De eerste zondag van de advent opent met het evangelie, dit jaar volgens Marcus, waarin 
Jezus spreekt over het einde der tijden. En Hij wijst ons op de vergankelijkheid van ons 
bestaan, maar ook dat er zoveel verkeerd loopt in de wereld van toen, van nu. Oorlogen, 
hongersnood, allerlei ziektes, natuurrampené. Marcus wilde zijn tijdgenoten wakker 
schudden en de aandacht vestigen op waar het in ons leven uiteindelijk op aankomt.  
En ook nu, 2000 jaar later, is het goed dat we wakker worden geschud. Durf je leven te 
leven. Breek de muren om je eigen bestaan af en durf te leven als mens zoals je bedoeld 
bent, wacht niet af.  
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Laat je raken, laat je diep raken door de naasten om je heen. Dan klinkt misschien het besef 
door dat God niet veraf is, maar je nabij komt omdat Hij mens geworden is. God komt niet 
van boven uit de hemel naar beneden, Hij komt in de eerste plaats tot ons in de mensen die 
wij ontmoeten. 
Een vrouw had op haar verlanglijstje voor Sinterklaas geschreven, dat ze zoôn heimwee had 
naar de tijd van weleer. De tijd van toen zij nog kind was. Ze herinnerde zich de warme en 
mooie sinterklaasavonden. Nu was ze alleen in een grote stad. Ze wenste, dat ze het 
kinderlijke gevoel van haar kinderjaren weer terug mocht vinden. De avond voor Sinterklaas 
liep ze langs de grachten. Diep in haar binnenste leek ze de stem van Sinterklaas te horen: 
Het kinderlijke gevoel van weleer vind je nooit meer terug. Blijf niet op je kamer, steek niet 
daar een kaars aan, en schrijf daar geen droefgeestige gedichten over de tijd van toen. Dat 
maakt het allemaal nog erger. En het is ook makkelijk. Maar doe als ik: ga naar de mensen 
en doe goed. Dat maakt je gelukkig en doet je leven.  
 
Ontmoet de ander en laat je zien, om zo een mens onder de mensen te zijn, een teken zelfs 
van Gods uitdelende liefde. 
Is dit niet de oprechte waakzaamheid van de Advent, een waakzaamheid waar Jezus ons 
toe oproept, waarin je je gezichtsveld durft te veranderen. En zo door alle sleur en 
vanzelfsprekendheid heen met een ander perspectief naar de werkelijkheid van alle dag te 
zien, waarin Gods werkelijkheid je kan aanraken. Misschien komt dan het besef dat God 
dichterbij is dan we überhaupt hadden kunnen vermoeden. In een ontmoeting van mens tot 
mens, in de geboorte van een Kind. 
 
Heer, help ons dat we zo mogen zien in het leven van alle dag, kom ons ongeloof tegemoet, 
dan wordt het snel Kerstmis. 
 
Pastoor Hans Hermens 
 
 
 

Tussenstand Kerkbalans 2017 

Het jaar loopt bijna weer ten einde, een goed moment om de tussenbalans op te maken. 
Zoals in het begin van het jaar al aangegeven zijn de inkomsten van de Kerkbalans sterk 
teruggelopen. Was de score over 2016 nog ruim ú 81.000,= voor het lopende jaar mogen 
we de handen dichtknijpen wanneer we de ú 72.000,= aantikken. 
Aan toezeggingen is momenteel ruim ú 68.000,- geïncasseerd. Er volgt nog één incassorun 
in december, ook zijn er nog een aantal personen die hun toezegging in december zelf 
overmaken. Hiermee gaan we er vanuit dat de totale toezegging wordt behaald. 
 
De grote daling van deze inkomsten is een zorgelijke ontwikkeling. Dit is een van de 
bronnen van inkomsten die broodnodig is om het huishoudboekje op peil te houden. 
De vraag is of we hier iets aan kunnen doen. Dit te compenseren valt nog niet mee, maar er 
is een fiscaal alternatief.  
In de komende Hernieuwing zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed. Het leek ons 
goed als Locatieraad u alvast hiervan in kennis te stellen zodat u een en ander alvast een 
beetje op u kunt laten inwerken. 
 
Erik Kampman 
Penningmeester  
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ADVENTSACTIE: HOOP VOOR MOEDER EN KIND 
 

Adventsactie zet in 2017 vijf bijzondere projecten in het Licht van advent: 

ze koesteren alle vijf moeders en kinderen. Want, zo stelt Adventsactie: 

ñwie moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. 

Opeens, van het ene moment op het andere, maak je deel uit van iets 

groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook 

toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een toekomst die de 

onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen een verschil ten goede 

zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen 

dragen, net als destijds die kleine baby in Bethleheméò  

De projecten op een rij: 

 

Een gezond huis voor de allerarmsten in de Westelijke Jordaanoever:  

De Westelijke Jordaanoever is deel van de Palestijnse gebieden. De politieke situatie maakt 

het leven voor de Palestijnse bewoners erg zwaar. Een van de problemen is de ongezonde 

huisvesting van de allerarmsten, waaronder veel alleenstaande moeders met kinderen. De 

Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem wil ze helpen hun huisje op te knappen. 

Ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkina Faso:  

Burkina Faso (West-Afrika) behoort tot de tien armste landen ter wereld. Armoede, gebrek 

aan onderwijs en een lage sociale status maken vrouwen en kinderen kwetsbaar voor 

(seksueel) geweld, uitbuiting en mensenhandel. De zusters van de orde OLV van Liefde 

van de Goede Herder hebben in de sloppenwijk Secteur 22 van de stad Bobo-Dioulasso 

een project opgezet om vrouwen, meisjes en kinderen te beschermen en te ondersteunen 

bij hun ontwikkeling.  

Bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met hiv en hun kinderen in 

Malawi: Malawi is een van de armste landen ter wereld en wordt geteisterd door hiv en 

aids. Maar liefst tien procent van de 16 miljoen inwoners is besmet met het virus. Gelukkig 

lijkt daar nu verandering in te komen. Toch zijn er nog heel wat problemen. De 

gemeenschap van Santô Egidio zet zich in om deze problemen weg te werken. 

Duurzame opleidingen voor alleenstaande moeders in Congo:  

In de Democratische Republiek Congo hebben de paters redemptoristen een naaiopleiding 

opgezet voor ongeschoolde jonge alleenstaande moeders. Tijdens het eerste jaar ligt de 

nadruk vooral op alfabetisering en de beginselen van snit en naad. In het tweede jaar ligt de 

focus op commercieel beheer, om de vrouwen en meisjes voor te bereiden op hun 

toekomstig ondernemerschap.  

Straatkinderen terug naar huis in Rwanda:  

Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op straat. Vaak zijn 

ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld. De 

organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en 

plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. Op verzoek van de Rwandese overheid 

wordt de capaciteit van hun opvangcentrum dit jaar fors uitgebreid. 

 

Op de vier zondagen van de Advent wordt er in onze kerk gecollecteerd voor deze 

Acties.  

U kunt uw bijdrage ook overmaken op nummer IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 

Adventsactie, Den Haag. 
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HERENKOOR CYRIACUS ZONG IN HÖRSTEL  

 

Het herenkoor 

op het 

priesterkoor 

van het oude 

gedeelte van 

de St. 

Antoniuskirche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hörstel (Dld.) -  Het Cyriacus herenkoor van de RK-geloofsgemeenschap Dalfsen verzorgde 

zondag 29 oktober de gezangen, tijdens de goed bezochte hoogmis, in de St. 

Antoniuskirche van de Duitse partnergemeente Hörstel . 

Met de traditionele Perosimis, aangevuld, met o.a. het Russische Blagoslovi ï Gospedi en 

het voor de Mariamaand oktober geëigende Ave Maria (Cesar Franck), oogstte het koor 

vele positieve reacties, van zowel de Duitse kerkgangers als de leden van het zusterkoor uit 

Hörstel.  

Leden van dit gemengde koor in Hörstel verzorgden zondagmorgenvroeg al een geweldige 

ontvangst in het goed geoutilleerde parochiehuis van hun woonplaats, waar later op de dag 

ook een broodmaaltijd werd genoten.  

Direct na de dienst zong ons koor, o.l.v. dirigent Arjen Seinen, nog een  -à capella- 

Halleluja, in het voor de reguliere diensten niet meer gebruikte Gotische, 18e -eeuwse deel 

van de St. Antoniuskirche. Dit om de akoestische kwaliteiten van een dergelijk oude kerk 

nog eens te ervaren. 

Na de lunch brachten de koorleden en de meegereisde partners uit Dalfsen een bezoek aan 

het nabijgelegen pittoreske Tecklenburg.  

Rond 16.00 uur werd de terugreis, verzorgd door chauffeuse Linda en copiloot Cor van MM-

Travel  Dalfsen, weer aanvaard.  

De dag werd afgesloten met een goed verzorgd winterbuffet in het Dalfser parochiehuis aan 

de Emmastraat.  

Deze uitwisseling vond plaats in het kader van het internationale partnerschap tussen de 

gemeente Dalfsen ï Hörstel. Het koor werd bij haar voorbereidingen en de financiële 

ondersteuning bijgestaan door het Dalfser Hörstelcomité.  
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ACTIE VAN DE TOOGDRAGERS 

Hierbij willen wij iedereen bedanken die sappen en stroop bij ons gekocht heeft. 

We hebben een mooi bedrag van ú 147,35 verdiend. 

Onze volgende actie is tijdens de kerstmarkt. We zullen daar met een kraam staan, 

waarop we onder andere zelfgemaakte spullen zullen verkopen en uiteraard zijn we er weer 

met het kaarsen maken. 

We hopen op een goede verkoop, dus komt allen! 

Rens Bosma 

 

ALS HET OM MENSEN GAAT 

 

 

 

 

 

 

VERHUISD BINNEN DE GELOOFSGEMEENSCHAP 

Mevrouw B.A.H. Scholte-Scholte is verhuisd van de Kastanjelaan 1 naar de van 

Ittersumstraat 18.  Wij wensen haar veel geluk op haar nieuwe stek. 

 

DIAKEN TON RUITER 
 
Deze week werden wij opgeschrikt door het bericht dat Diaken Ton Ruiter, op 71 jarige 
leeftijd, is overleden. In de nacht van woensdag 16 november is hij in zijn woning aan de 
Praamstraat 88 in Lemelerveld plotseling overleden. 
In diaken Ruiter verliezen wij een aimabele en betrokken ñpastoorò op wie wij als 
Cyriacusparochie nooit tevergeefs een beroep hebben gedaan. Bij menig communieviering 
en uitvaart was hij voorganger in onze parochie. Ook als het moeilijk was een voorganger te 
vinden voor een uitvaart, bijvoorbeeld in de vakantieperiode zei Ton Ruiter altijd: ñEven in 
mijn agenda kijken: Ja hoor, ik kan welò.  Ook wilde hij graag op de hoogte gehouden 
worden van overledenen in onze parochie zodat hij daar bij huisbezoeken met oudere 
mensen of familieleden over kon praten. Helaas is deze betrokken diaken nu zelf overleden.  
                                      Dat Ton Ruiter mag rusten in vrede. 
De avondwake is dinsdagavond 21 november om 19.30 uur in Lemelerveld, waarna er in 
het parochiecentrum aldaar gelegenheid is om afscheid te nemen en de familie te 
condoleren. Woensdagmorgen 22 november is de Eucharistieviering, waarna de begrafenis 
zal plaatsvinden op het parochiekerkhof in Lemelerveld. 
 
Wij wensen zijn vrouw Dinie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 

Op 24 oktober jl. is overleden 

 

Riek Kamphuis- Hoonhorst 

( Hendrika Johanna) 

 

Rosengaerde Pastoriestraat 1 

 
De avondwake vond plaats op maandag 30 oktober en na de uitvaartviering op 
dinsdag 31 oktober is ze te ruste gelegd bij haar man op ons parochiekerkhof. 

 
HEER, GEEF HAAR DE EEUWIGE RUST 
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KAARTVERKOOP LEVENDE KERSTWANDELTOCHT VILSTEREN 

 

De kaartverkoop van de Levende Kerstwandeltocht van 26 december 

vindt plaats op zaterdag 9 december tussen 13.30 en 14.30 uur in het 

Parochiehuis aan de Vilsterse Allee nr. 2 in Vilsteren.  

Kaartjes kosten ú 4,50 p.p. Pinnen is helaas niet mogelijk.  Meer 

informatie kunt u ontvangen via 0529-458584.   

U kunt geen kaarten kopen op 26 december. 
 

Levende kerstwandeltocht 26 december  

In kleine groepen en onder begeleiding van een verteller beleeft u die avond het 

kerstverhaal. Tijdens deze 60 minuten durende wandeling door de bossen van Vilsteren 

komt u o.a. soldaten en paarden, de engel, herders en koningen tegen. Uiteindelijk bereikt u 

de kribbe met Josef, Maria en het kindje Jezus. 

De start van de wandeltocht is vanaf 17.00 uur in het Parochiehuis Het Gebouw.  De laatste 

groep vertrekt uiterlijk 21.00 uur. Leden van de Activiteiten Commissie Vilsteren zorgen 

onderweg voor passende verlichting. Uw zaklantaarn kunt u dus thuis laten. 

 

BISDOMBLAD óOP TOCHTô INSPIREERT EN INFORMEERT OOK IN 2018 

óOp Tochtô, het tien keer per jaar verschijnende full colour tijdschrift van het Aartsbisdom 

Utrecht, bericht over belangrijke gebeurtenissen in de parochies, bevat interviews met 

inspirerende mensen en brengt nieuws en achtergronden over het bisdombeleid. Het blad 

wil een verbindend element zijn tussen de parochies van het aartsbisdom en de lezers 

bijpraten over diocesane activiteiten. Naast informatie wil óOp Tochtô ook inspiratie bieden. 

Het blad is rijkelijk geïllustreerd, en van bijzondere gelegenheden worden fotoreportages 

gemaakt. 

Een greep uit de jaargang 2017: de bisdombedevaart naar Fatima, de diaconale serie 

óGezichten van armoedeô, interviews met cursisten van de opleiding tot diaconaal assistent 

en de catechetenopleiding, een impressie van de gebedsactie ó24 uur voor de Heerô in 

diverse parochies, de opening van een Ludgertuin in Vierakker, de inzegening van een 

Mariakapel in De Belte (nabij Slagharen), drie diakenwijdingen, de toewijding van de 

Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria, het 60-jarig priesterjubileum 

van kardinaal Simonis, de bespreking van een bijzonder boek van pastoor Los: óRouw op 

mijn dakô.  

Redenen genoeg om een abonnement op óOp Tochtô te nemen (of een abonnement cadeau 

te doen). Als u een abonnement cadeau wilt doen, vermeld dan in het veld óopmerkingenô 

waar de factuur naartoe gezonden moet worden. Of bel: 030 2361570.  

In veel gevallen is een abonnement via uw eigen geloofsgemeenschap (¨ ú 10,50 per jaar) 

ook mogelijk: informeer bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. 

UIT DE DUBBELTJES ALMANAK 

 

Zuinig  

 ȿ#ÈÛɯÐÚɯÖÔɯÎÌÌÕɯÚÊÏÖÌÕÌÕɯÛÌɯÚÓÐÑÛÌÕȮɯÖÍɯɯÒÓÖÔ×ÌÕɯÛÌɯÒÖÖ×ÌÕɀȮ 

 Sprak Jaap, toen een koorddanser op de handen ging loopen. 
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Klaas Agricola hangt de schoffel aan de 
wilgen in Dalfsen! 
 

Oud-voorzitter van de locatieraad van onze 
kerk Klaas Agricola gaat Dalfsen verlaten en 
wordt de eerste burger van de Friese 
Gemeente Dantumadeel.  
Per 1 december wordt hij daar benoemd als 
burgemeester.  
Reden om het laatste rondje harken een 
feestelijk tintje te geven met een tompouce 
bij de koffie!  
Ook de grafdelvers Rene en Wouter waren 
actief op kerkhof en schoven graag even 
aan.  
Wouter Nijentap gaf aan; ñEr komt niet vaak 
een burgemeester kijken of ons helpen op 
het kerkhof, dat is wel heel bijzonderò.  
Dit geeft aan dat Klaas een mensen-mens is 
en zeer betrokken is/ was bij onze parochie!  
 
 
We willen Klaas hartelijk bedanken voor zijn 
inzet voor onze parochie.  
 

Natuurlijk niet alleen voor het harken van ons kerkhof  maar met name als voorzitter van de 
locatieraad. Ook was hij aanjager van de kerstmarkt, ñtrekkerò van de jaarlijkse 
oliebollenactie en maakte hij deel uit van de beheerscommissie van het Emmagebouw.  
Klaas, bedankt voor je enorme inzet en betrokkenheid! 
 
We hopen wel dat zijn vrouw Thea nog eventjes blijft helpen bij de kerkschoonmaak!  
Maar Thea, ook jij alvast zeer bedankt! En heel veel succes samen in Friesland! 
 

Vacature  
Wie neemt deze vrijwilligertaak over van 
deze man op het RK kerkhof! 
Het tijdsbeslag is 1 keer per zes weken. 
Dus 1 keer in de zes weken ben je aan de 
beurt om twee uurtjes te schoffelen op 
onze parochiebegraafplaats. 
 

Graag melden bij de voorzitter van de 
locatieraad Jos Ramaker  06-15035244 
josramaker@tiscali.nl  

 

 

 

mailto:josramaker@tiscali.nl
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LITURGISCHE VIERINGEN EN BEURTEN 

 

ZATERDAG 25 NOVEMBER                                             

19.00 uur Communieviering ï Hoonhorst  

 

ZONDAG 26 NOVEMBER          ST. CEACILIA  CHRISTUS, Koning v.h. heelal 

  9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dames en Herenkoor (koffie drinken) 

  Celebrant: Pastor Wenker 

  Lector: Mevr. L. Boerkamp 

  Gastdame: Mevr. M. Noordman 

  Collectanten: Groep 3 

  Koster: Dhr. H. Boerdijk 

  Dienen: Rens Bosma, Britt Borger en Leon Dijkman 

Intenties: Overl. fam. Nijenhuis, Ria Wolfs-van Helvoort, Betsie Feijen-Hodes, 

overl.ouders Boerdijk-Temmink, voor de levende en overleden leden van het 

Dames- en Herenkoor, Minie Meijer-Pot, Riek Kamphuis-Hoonhorst 

  9.00 uur Eucharistieviering -  Lemelerveld 

11.00 uur Eucharistieviering ï Ommen en Eucharistieviering - Vilsteren   

 

WOENSDAG 29 NOVEMBER                                    

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum 

  Celebrant: Pastoor Hermens 

  Intentie: Tot zekere intentie   

 

ZATERDAG 2 DECEMBER                1e ZONDAG VAN DE ADVENT 

19.00 uur Eucharistieviering m.m.v het Dameskoor 

  Celebrant: Pastoor Hermens 

  Lector: Mevr. A. Scheperboer   

  Collectanten: Groep 4 (Adventsactie) 

  Koster: Dhr. H. Boerdijk 

  Dienen: Anna Rosa Ubink, Marit Hilgenkamp en Sabine Wisse 

Intenties: Bernard Karspers, overl.ouders Melenhorst-Hullen, Ria Wolfs-van 

Helvoort, Willem Haverink en Dina Haverink-Damman, Betsie Feijen-Hodes, 

overl.ouders Hilgenkamp-Nijenhuis en Wim Hilgenkamp, Minie Meijer-Pot, 

Riek Kamphuis-Hoonhorst 

19.00 uur Adventsviering ï Lemelerveld 

 

ZONDAG 3 DECEMBER                 

  9.00 uur Communieviering ï Hoonhorst 

11.00 uur Eucharistieviering ï Ommen en Communieviering - Vilsteren 

 

WOENSDAG 6 DECEMBER 

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum 

  Celebrant: Pastoor Hermens 

Intentie: Tot zekere intentie 

 

ZATERDAG 9 DECEMBER 

19.00 uur Eucharistieviering ï Hoonhorst en Eucharistieviering - Lemelerveld 
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ZONDAG 10 DECEMBER                      2e ZONDAG VAN DE ADVENT 

   9.00 uur Communieviering m.m.v. het Herenkoor 

  Voorganger: Mevr. M. klein Overmeen, pastoraal werkster   

  Lector: Dhr. H. Maats 

  Collectanten: Groep 1 (Adventsactie) 

  Koster: Dhr. G. Hollak 

  Dienen: Lisa Feijen en Teun Noordman 

Intenties: Overl.fam. Nijenhuis, Ria Wolfs-van Helvoort, overl.ouders v.d. 

Vechte-Kampman, Hein Weijermars, Wouter Holterman en overl. familie, 

overleden ouders Offenberg-Bartelink, Minie Meijer-Pot (einde 6 wekendienst), 

Riek Kamphuis-Hoonhorst 

11.00 uur Eucharistieviering ï Ommen en Eucharistieviering ï Vilsteren 

 

WOENSDAG 13 DECEMBER 

  Geen viering om 9.00 uur in het parochiecentrum 

14.30 uur Senioren Adventsviering in het parochiehuis aan de Emmastraat 

  Voorganger: Mevr. M. klein Overmeen, pastoraal werkster 

  Intentie: Ria Wolfs-van Helvoort      

 

ZATERDAG 16 DECEMBER     3e ZONDAG VAN DE ADVENT 

19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor 

  Celebrant: Parochie vicaris Rutgers   

  Lector: Mevr. A. Scheperboer 

  Collectanten: Groep 2 (Adventsactie) 

  Koster: Dhr. W. Kroes    Dienen: Luc Noordman, Britt Borger en Amy Damen 

Intenties: Heiny en Ton Blom-Thijssen, Ria Wolfs-van Helvoort, Willem 

Haverink en Dina Haverink-Damman, Riek Kamphuis-Hoonhorst (einde 6 

wekendienst) 

 

ZONDAG 17 DECEMBER                  

16.00 uur KERSTCONCERT YOUNG SPIRIT in onze kerk 

  9.00 uur Eucharistieviering ï Hoonhorst 

10.00 uur Kerstviering voor Ouderen in Lemelerveld 

11.00 uur Eucharistieviering ï Ommen en Communieviering - Vilsteren  

 

WOENSDAG 20 DECEMBER  

  9.00 uur  Communieviering in het parochiecentrum 

 Voorganger: Diaken Hans Enthoven 

 Intentie: Tot zekere intentie 

 

Vooruitzichten!!! 

Zaterdag  23 december is er om 19.00 uur een Communieviering 

m.m.v het Herenkoor. Dit betreft een Vesperviering. 

Zondag  24 december (Kerstnachtmis) is er om 23.00 uur een 

Eucharistieviering m.m.v. het Dames-en Herenkoor. 

Maandag  25 december (Eerste Kerstdag) is er om 11.00 uur een 

Communieviering m.m.v. het Herenkoor 

Maandag  25 december (Eerste Kerstdag) is er om 14.00 uur 

Kindje Wiegen  

m.m.v. het Kinderkoor 

 Kerkschoonmaak  

in de week van  

11 december 

door 

door groep C 
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2017  

 

 

 

Ook dit jaar is er weer een kerstmarkt bij onze 

kerk. De kerstmarkt vindt plaats op vrijdag 15 

december van 16:00 tot 22:00 uur en op 

zaterdag 16 december van 10:00 tot 15:00 uur. 

 

Tijdens de kerstmarkt zijn er weer zeer uiteenlopende kramen te vinden. Daarbij kunt u 

denken aan (kerst)decoratieartikelen, bloemstukken, leuke kinderactiviteiten, verkoop van 

onder andere wijn. Aan de inwendige mens is ook gedacht. 
 

Er worden weer snert, bakworst, oliebollen, chocomelk en glühwein verkocht.   

De Kerstman zal zijn gezicht nu ook weer laten zien en er is een rad van fortuin. 

De Midwinterhoornblazers zullen weer zorgen voor een gezellige winterse, kerstsfeer.  

Dit jaar kunt  u ook weer zeer mooie, handgemaakte (kerst)verlichting kopen. 

De opbrengst van de kerstmarkt gaat wederom naar de kerk.   

 

Kerstbomen  

December staat voor de deur, voor velen een drukke maand. De goedheiligman is al 

gearriveerd en de kerstdagen komen er aan. De bomen zijn gehaald en liggen te wachten. 

De prachtige feestverlichting in de winkelstraten is opgehangen en de kerstbomen vormen 

een mooi decor in de wintermaanden. De Kerstboomcommissie zal straks zijn kamp 

opslaan op het plein voor onze kerk.  

Het is het tiende jaar dat wij dit, met onze groep vanuit de SVD, met plezier organiseren en 

tevens een mooie aanvulling op de kerstmarktdagen.  
 

Vanaf 2 december bieden wij de bomen aan in verschillende soorten en maten. Daar ook 

een deel van de opbrengst ten goede komt aan onze locatieraad, zien wij jullie graag 

áánkomen en niet langs komen. Leden van de voetbalvereniging SVD en de R.K.-locatie 

Dalfsen brengen deze bomen tussen 09.00 en 18.00 uur én op de koopavonden aan de 

man. Een deel van de aangekochte bomen wordt, namens ondernemend Dalfsen, als 

kerstversiering in het (winkel) centrum van Dalfsen geplaatst. 
 

Kerst- en grafstukken 

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december sluit de bloemengroep van de R.K.-locatie zich bij 

deze bomenverkoop aan, met de verkoop van kerst- en grafstukken.  

Al jaren verzorgt deze groep de kerstversiering in de R.K.-kerk rond de kerstdagen. Ook 

wordt dan de kerstverlichting verkocht.    Wij hopen u allen te mogen begroeten!! 

 

Op pagina 13 treft u een bestellijst aan voor Wijnen en op pagina 14 een bestellijst voor 

Erwtensoep- Rookworst- Bakleverworst- Balkenbrij- Stamppotten enz. 

U kunt de bladzijdes invullen en uitknippen of kopiëren. Wanneer u Hernieuwing via e-mail 

ontvangt krijgt de bestellijsten apart toegestuurd. Lever de lijsten op tijd in! U kunt uw 

bestellingen afhalen tijdens de kerstmarkt op 15 en 16 december a.s. 
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BESTELLIJST WIJNEN  

De opbrengst is dit jaar voor onderhoud van de Pastorie, de kerk en energiebesparing. 

Marquesa de Atiza 

De oorsprong van de Spaanse wijnbouw. Marquesa de Atiza was de eerste vrouwelijke 

wijnmaakster van Spanje. Zij was de pionier en de herontdekster van de rijke Spaanse wijntraditie 

die terug gaan tot de Romeinse tijd, Waar deze tot grote bloei kwam en na de Italiaanse wijnen de 

tweede wijn was van het grote Romeinse rijk. Ook nu wordt haar naam nog steeds met respect 

uitgesproken. 

Witte wijnen: Klein Avontuur wit - Western cape Zuid-Afrika 

Deze witte wijn is gemaakt van de druivenrassen Chenin Blanc, Sauvignon Blanc en Viognier. 

geparfumeerde wijn met uitbundige aromaôs van tropisch fruit en muscat met  zeer verfijnde 

smaaknuances met een sappige en frisse afdronk.                          

MARQUESA DE ATIZA WIT Spanje 

Een frisse elegante witte wijn, aangename frisse tonen van jong fruit in de neus. De smaak van 

deze verrassende witte wijn is ronduit gewoon lekker te noemen.  

Rode wijn:  MARQUESA DE ATIZA ROOD Spanje. 

Mooi kersenrood. Een bouquet van rood fruit, frambozen en een hint van truffels. Full body wijn 

zoals we zeggen, met mooie gebalenceerde zuren, prachtige structuur en een elagnate afdronk.  

Rosé wijn: MARQUESA DE ATIZA ROSADO Rosé Spanje. 

Een levendige rose kleur, denk aan suikerspin roze. Een explosie van fruit met een zeer 

aangename smaak en een heerlijk fruitige afdronk. 

Zoete Wijn: Klostergold 

Prettige zoete wijn die lekker zoet is met een frisfruitige toon. 

 

------------------------------------------------------------------------------   S.v.p. hierlangs afknippen  

Graag deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum. 

In te leveren t/m zondag 10 december of via e-mail:  lenhkoggel@ziggo.nl 

 

é   Fles(sen) WITTE wijn           ú----------- 

é Fles(sen) RODE wijn     ú------------ 

é Fles(sen) ROSÉ wijn     ú------------ 

é Fles(sen) ZOETE WITTE wijn              ú------------ 

Totaalbedrag       ú -------------    

                                

 Naam   :    éééééééééééééééééééé 

Adres              :    ééééééééééééééééééé.. 

Telefoon  :    éééééééééééééééééééé 

BESTELLING AF TE HALEN OP 15 EN 16  DECEMBER TIJDENS DE KERSTMARKT  

!ƭƭŜ ŦƭŜǎǎŜƴ ƪƻǎǘŜƴ ϵ сΣлл ǇŜǊ ǎǘǳƪΤ ǇŜǊ ŘƻƻǎƧŜ όƛƴƘƻǳŘ с ŦƭŜǎǎŜƴύ  ƪƻǎǘ ϵ онΣрл 
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BESTELLIJST 

Erwtensoep- Rookworst- Bakleverworst- Balkenbrij- Stamppotten enz. 

De opbrengst is dit jaar voor onderhoud van de Pastorie, Kerk en Energie besparing. 

Erwtensoep wordt verkocht per liter voor:                                ú 5,95               2 voor ú 11,00                                                         

Bruinenbonensoep wordt verkocht per liter voor:                     ú 5,00                                                             

Sets á 3  Rookworsten voor:                                                    ú 7,50                                                             

Sets § 3  Droge worsten voor:                                                  ú 7,50     

Wegens succes vorig jaar weer stamppotten.                                                                                                    

Stamppot boerenkool verpakt per kg voor:                              ú 5,00                                                                                                                       

Stamppot zuurkool verpakt per kg voor :                                 ú 5,00                                                      

Stamppot hutspot verpakt per kg voor:                                    ú 5,00 

Bakleverworst en Balkenbrij hoeven niet besteld te worden hiervan is ruim voldoende op de 

Kerstmarkt aanwezig. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hierlangs afknippen en deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum In te leveren t/m 

donderdag 14 december of via e-mail: rikus@ziggo.nl  

 

MIJN BESTELLING: 

-----------Porties erwtensoep á 1 liter                                                                      ú ------------------ 

  

-----------Porties bruine bonensoep § 1 liter                                                           ú ----------------- 

 

---------- Sets á 3 rookworsten                                                                               ú------------------ 

 

-----------Sets § 3 droge worsten                                                                            ú----------------- 

 

---------- Stamppot boerenkool per kg                                                                    ú------------------ 

 

------------Stamppot zuurkool per kg                                                                        ú ------------------ 

 

 -----------Stamppot hutspot per kg                                                                          ú------------------ 

 

                                                                                                            Totaal         ú============                                                                                                                                                  

Naam:                          --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Adres:                          ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Telefoonnummer:   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gedane bestellingen kunnen worden afgehaald bij de kraam van Rikus op vrijdag 15 en zaterdag 16 

december.  U wilt al voor de Kerstmarkt van deze producten genieten?   ( buiten de  bestelling om ) 

Dat kan in overleg met Rikus.       Tel. 06 20948395 ( Rikus van de Vegt) 
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KERSTCONCERT CON AMORE ZONDAG 17 DECEMBER  
Op zondag 17 december geeft Con Amore onder leiding van  

dirigent Wim van Lenthe haar jaarlijkse Kerstconcert.  

We zijn er weer in geslaagd om een sprankelend en gevarieerd 

programma samen te stellen.   

Er staan mooie Engelse Carols op het programma, muziek van Gounod en het 

indrukwekkende Te Deum Laudamus van Haydn. Het concert wordt afgesloten met het óJoy 

to the worldô van Hªndel.  Muzikaal worden we ondersteund door pianist/organist Bert 

Bootsma en het Harderwijks Strijkorkest.   

Sopraan Yvonne Boerdam, lid van Con Amore ( inmiddels ook ver buiten Lemelerveld 

bekend) staat weer garant voor een aantal schitterende soloôs. 

 

Gastkoor op deze avond is het Herenkoor H. Cyriacusparochie uit  Dalfsen onder leiding 

van Arjen Seinen. Het belooft weer een avond genieten te worden in kerstsfeer met 

prachtige muziek!  Wij nodigen u van harte uit om op zondagavond 17 december naar de 

RK Heilig Hartkerk in Lemelerveld te komen. Het concert begint om 19.30 uur. De toegang 

is gratis, maar uw vrije gift bij het verlaten van de kerk is zeer welkom.  

 

CANTATEDIENST  
Het Dalfser oecumenische cantatekoor onder leiding van Wim van Lenthe zal op 

zondagavond 10 december 19.00 uur een cantatedienst ten gehore brengen in de Grote 

Kerk te Dalfsen. Deze dienst valt onder de oecumenische diensten van de Raad van 

Kerken en ds. Henk Jansen uit Ermelo zal voorgaan. Dit keer is niet gekozen voor een 

cantate van Bach, maar voor het prachtige Magnificat van Vivaldi. Naast het 

gelegenheidskoor zijn er vier solisten. Jan van Bruggen, Dik van Berkum, Yvonne Boerdam 

en Hetty Bolt. De begeleiding bestaat uit 2 hoboôs, 2 violen, een altviool, cello,  contrabas en 

het orgel wordt bespeeld door Gerrit Hoving. Wij hopen op een goede opkomst en er is een 

collecte voor de gemaakte kosten. U bent van harte welkom! 

 VOL VERWACHTING KLOPT ONS HARTé 

Vol verwachting zijn de schoentjes gezet in het voorportaal van 

onze kerk. Zo te zien worden Sinterklaas en zijn paard goed 

verwend. 

Nu maar afwachten wat de goede Sint komt brengené.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  
 
  

                  Zorg hebben voor heel de aarde ( een verhaal om zelf/ voor te lezen) 

 
 

Op een dag lezen de kinderen op het prikbord dit bericht: óDe directeur en de leerkrachten hebben besloten, na 

overleg met de ouderraad en de medezeggenschapsraad, om de schooltuinen naast de school met tegels te 

bestraten. Dit in verband met de vuile schoenen, die de kinderen iedere dag de school inbrengen. Wij willen er 

voor de skaters een half-pipe aanleggenô. 

 

ñHier, lees eensò, zegt Yvon tegen Peter. ñDe schooltuintjes worden opgedoektò. ñDat kan toch nietò, vindt Peter. 

Hij leest het stukje. ñZe kunnen toch niet zomaar die tuinen gaan betegelen? Ik vind het juist zo leuk om in die 

tuin te werken. Thuis hebben we alleen maar een balkon. Daar is geen plek om iets te laten groeienò. ñDat vind 

ik ookò, meent Yvon. ñMaar wat kunnen we er tegen doen?ò 

 

Peter en Yvon zitten buiten op een muurtje met stevige denkrimpels op hun gezicht. ñH®, wat kijken jullie 

ernstig?ò Filip en Yvet komen aan skaten. ñGoed h®, van die skatingbaan op school! Hebben jullie dat al 

gelezen?ò  

ñVinden jullie dat goed?ò, zegt Yvon verontwaardigd. ñPeter en ik vinden het juist hartstikke stom. Het is toch 

leuk om je eigen bloemen te kweken en je eigen sla en radijsjesò. ñAch, flauwekul. Groente koop je bij de 

groenteman en bloemen in de bloemenwinkelò, zegt Filip. ñBovendien zijn bloemen uit de schooltuin altijd zo 

verleptò.  

ñDaar gaat het toch niet omò, vindt Yvon. ñIk vind het fijn om in de tuin te werken en alles te verzorgen. En dan te 

zien hoe alles uit de grond komt. Dat kunnen we thuis niet, want daar hebben we geen tuin. Nou krijgen we 

tegels. Daar zitten we niet op te wachten, weet je. Die zijn overal al te vindenò.  

ñDe mensen maken de natuur kapotò, zegt Peter. ñZo heeft God dat niet bedoeld toen Hij de aarde schiep, zegt 

mijn moeder. Wij moeten goed voor Zijn schepping zorgen. Voor onszelf en voor de natuurò.  

 

ñWie zeg je? God? Laat me niet lachenò, schampert Yvet. ñGeloof jij dat het God iets kan schelen of er ergens 

bloemen staan of tegels liggen?ò  

ñNee, natuurlijk niet, oen. Dat weet ik ook welò. Peter heeft een rood hoofd gekregen. Hij schrok er eigenlijk van 

wat hij zei over God. Daar praat je niet over, hoort hij vaak. Ja, bij hem thuis wel, maar niet op straat. En op 

school moeten de meeste kinderen ook altijd grinniken om de bijbel verhalen. Niet hardop natuurlijk, maar 

stiekem. Dat was Peter allang opgevallen. ñIk bedoel, dat niemand meer goed voor de natuur zorgt. Iedereen wil 

alles groter, gekleurder. De aardbeien moeten rooier zijn. De sla moet langer mee gaan. De worteltjes moeten 

veel meer oranje zijn. Het vlees moet er mooier uitzien. En dan doen de mensen gewoon gif in de grond, of ze 

doen smaakstoffen en kleurstoffen in het eten. En dan zegt iedereen: óO, wat ziet dat er mooi uit, zeg. Dat wil ik 

wel hebbenô. Maar het is niet natuurlijk meer. En het is slecht voor de grond, en slecht voor de dieren en slecht 

voor ons.  

ñNou, nou wat een verhaalò, zucht Yvet. ñJe kunt wel horen, dat je bij de jeugd natuurwacht zit. En dat allemaal 

om die paar stomme tegels op schoolò. ñMisschien heb je wel een beetje gelijk, Peterò, zegt Filip. ñMijn moeder 

zei laatst nog dat ze de radijsjes uit de schooltuin echt vond smaken zoals vroeger. Die van de groenteman zijn 

waterig of zoiets.  

Laatst was er ook nog een verhaal op het nieuws over giftig voer voor kippen, zodat niemand meer die kippen 

en de eieren mocht etenò. ñJaò, zegt Yvon. ñDaarom is het juist zo leuk en zo goed dat wij op school leren hoe je 

zonder gif en andere troep groente kan telen. Dat moet iedereen doen. Misschien lopen dan minder mensen 

gevaar om ziek te wordenò.  

ñWeet je, we gaan morgen op school zeggen, dat we het helemaal niet eens zijn met dat besluit over die 

schooltuinen. We moeten er toch over meepraten?ò. Vindt Filip.  

ñIk blijf het onzin vindenò, zegt Yvet. ñEn zeker dat verhaal over God en de schepping. Maar ik vind wel dat 

we erover moeten pratenò. ñIk heb een ideeò, zegt Peter. ñWe beginnen er gewoon over in het kringgesprek en 

dan zien we wel hoe het uitpakt. Misschien krijgen we gelijkò.  

 

Uit: Goed voor een jaar 
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Priester jubileum pastoor Sinnige in 193 8 

In het vorig jaar april verschenen 

parochieboek is een hoofdstuk gewijd aan 

ȿ#Ìɯ ×ÈÚÛÖÖÙÚɯ ÝÈÕɯ ËÌɯ 2ÐÕÛɯ "àÙÐÈÊÜÚ×ÈÙÖÊÏÐÌɯ

#ÈÓÍÚÌÕɯÕÈɯËÌɯÙÌÍÖÙÔÈÛÐÌɀȭ  

#Ìɯ×ÈÎÐÕÈɀÚɯƜƚȮɯƜƛɯÌÕɯƜƜɯÎÈÈÕɯÖÝÌÙɯÏÌÛɯ

pastoraat van Henricus Hermanus Maria 

Sinnige. Hij was op 31 januari 1931 de 

opvolger van pastoor Jan IJsbrands 

Galama, die per die datum was benoemd 

tot pastoor van de Pancratiusparochie te 

ɀÚɯ'ÌÌÙÌÕÉÌÙÎȭɯ 

Hij werd op 20 juni 1942 in het 

concentratiekamp Dachau om het leven 

werd gebracht.  

Pastoor Sinnige herdacht in Dalfsen 

tijdens zijn pastoraat zijn 25-jarig 

priesterjubileum. Hij was op 10 augustus 

1913 tot priester gewijd en op 10 en 11 

augustus 1938 werd het zilveren jubileum 

hier op grootse wijze gevierd.  

Helaas beschikte ik bij het schrijven van 

het parochieboek niet over de hierbij 

ÈÍÎÌËÙÜÒÛÌɯ ÍÖÛÖɀÚȮɯ ËÐÌɯ ÐÒɯ ÙÌÊÌÕÛÌÓÐÑÒɯ

ontving van de alom bekende Dalfser 

ÏÐÚÛÖÙÐÊÜÚɯ Éɯ&ÖÜÛÉÌÌÒȭɯ#ÐÌɯÍÖÛÖɀÚɯÏÌÉÉÌÕɯ

vrijwel zeker betrekking op de 

jubilerende pastoor Sinnige, die destijds vanaf de parochiegrens met Hoonhorst feestelijk werd 

ingehaald, voorafgegaan door herauten te paard, de muziekvereniging Excelsior, parochianen op 

versierde fietsen, verenigingen en organisaties met vlaggen en banieren en een 60-tal bruidjes. De 

feestelijke stoet stopte voor de ingang van de voormalige kerk, die aan de overkant stond. Is er nog een 

parochiaan die zich deze feestelijkheid kan herinneren? Betrof het inderdaad de jubileumviering? (In 

de Dalfser Courant werd destijds namelijk geschreven, dat de pastoor in een gereedstaande auto 

stopte. De installatie van de pastoor op 31 januari 1931 kan het zeker niet zijn geweest, getuige het blad 

aan de bomen.) In de auto zal ongetwijfeld het kerk - en armbestuur gezeten hebben. De auto, van het 

Duitse merk Brennabor, toen al voorzien van telefoon, De auto, van het Duitse merk Brennabor, toen al  

 

FOTOBIJSCHRIFTEN: 

Bovenste foto. Aankomst bij de kerk in een open landauer. Daarachter de auto van Jacobs. Op de achtergrond de 

woning van de familie Schiller, thans tandartsenpraktijk Rutgers. Rechts hangt de vlag uit bij bakker Van 

Hulzen. 

.ÕËÌÙÚÛÌɯÍÖÛÖȭɯ#ÐÛɯÐÚɯÌÌÕɯËÌÛÈÐÓÍÖÛÖȭɯ(ÕɯËÌɯÓÈÕËÈÜÌÙɯËÌɯȿÕÐÌÜÞÌɀɯ×ÈÚÛÖÖÙȭɯ-ÈÈÚÛɯËÌɯÓÈÕËÈÜÌÙɯ)ÖÏÈÕÕÌÚɯ)ÈÊÖÉÚɯÔÌÛɯ

kruk. Wie achter de landauer staat is niet bekend, ook niet de naam van de koetsier. 


