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HERNIEUWING 

   Jaargang 61, nr. 10             5 augustus t/m 1 september  2017 

 Geloofsgemeenschap H. Cyriacus Dalfsen / Nieuwleusen 
  

Pastor Marga klein Overmeen geeft de zegen na de communieviering waarin  

afscheid werd genomen van misdienaar Merlijn Scheperboer 

                                                                                                        Foto: Geert Bistervels 
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Na 18 jaar afscheid van ȿ3ÖÖÎËÙÈÎÌÙɀɯ,ÌÙÓÐÑÕ 

Het was een allerhartelijkst, hartverwarmend en vooral 

een heel spontaan afscheid van Merlijn Scheperboer, 

zondag 23 juli jl. in onze parochiekerk. Afscheid van 

een misdienaar/acoliet, achttien jaar lang, waarin ze 

uitgroeide tot heÛɯɀÉÖÌÎÉÌÌÓËɀɯÝÈÕɯȿËÌɯ3ÖÖÎËÙÈÎÌÙÚɀȭɯ9ÐÑɯ

is inmiddels naar Mora in Zweden vertrokken waar ze 

als leerkracht werkzaam zal zijn op een basisschool.   

Parochianen als Merlijn mogen best eens in het 

zonnetje gezet worden, en dat gebeurde deze zondag. 

Haar afscÏÌÐËɯÓÐÌ×ɯÈÓÚɯÌÌÕɯȿÙÖËÌɯËÙÈÈËɀɯËÖÖÙɯËÌɯÏÌÓÌɯ

communieviering met pastor Marga klein Overmeen 

als voorganger en Annie Scheperboer (moeder van 

Merlijn, zie foto rechts boven) als lector, en een achttal 

misdienaars. De pastor haakte in haar predicatie actueel 

in op het evangelie van deze zondag met de parabels 

over het onkruid tussen het zaad, het kaf en het koren.  

Jos Ramaker, voorzitter van de locatieraad, 

memoreerde dat Merlijn behoorde tot het groepje dat in 

september 1999 zijn intrede deed als misdienaar. Dat 

waren voorts Sjors Melenhorst, Stephan Ulkeman, 

Daniëlle Bolmer en Sandra Zwakenberg. Merlijn kwam 

al spoedig volop in beeld bij de Toogdragers onder het 

pastoraat van, thans hulpbisschop, Herman Woorts, die 

haar ɬ hij kon helaas niet aanwezig zijn - een 

persoonlijke afscheidsbrief stuurde. 

Merlijn heeft gedurende 18 jaar in vele diensten, lief en 

leed, assistentie verleend als misdienaar. Vele jaren was 

áÌɯÝÖÖÙáÐÛÛÌÙɯÝÈÕɯȿËÌɯ3ÖÖÎËÙÈÎÌÙÚɀɯÌÕɯáÌɯáÖÙÎËÌɯÖÖÒɯ

met veel passie voor de opleiding van de jeugdige 

aanwas. 

Herman Maats sprak haar toe als nestor van de 

Toogdragers. Hij las ook de brief voor van Mgr. Woorts, 

die herinneringen opriep aan de mooie vieringen die hij 

tijdens zijn pastoraat in Dalfsen met haar mocht 

meemaken.  

ȿ5ÈÕÈÍɯÏÌÛɯÉÌÎÐÕɀȮɯzo schrÌÌÍɯÏÐÑȮɯȿÔÖÊÏÛɯÐÒɯÝÈÕɯÑÖÜÞɯȿÊÈÙÙÐöÙÌɀɯÈÓÚɯÔÐÚËÐÌÕÈÈÙɯÎÌÛÜÐÎÌɯáÐÑÕȭɯIk genoot ervan dat jij zo 

uitgegroeid bent en als jongere zo je plaats en verantwoordelijkheid in de kerk hebt opgenomen. Ik dank je voor alle goede 

zorg die jij aan het misdienen en de misdienaars hebt gegeven. Het was bovenal een eerbetoon aan God voor wie wij het 

uiteindelijÒɯÈÓÓÌÔÈÈÓɯËÖÌÕȯɯËÌɯÌÙÌËÐÌÕÚÛɯÈÈÕɯ'ÌÔȭɀɯMonseigneur Woorts wenste haar gezegende en gelukkige jaren 

ÛÖÌɯÐÕɯ9ÞÌËÌÕȯɯȿ)ÖÜÞɯÈÈÕÞÌáÐÎÏÌÐËɯÌÕɯËÌÚÒÜÕËÐÎÏÌÐËɯáÈÓɯËÈÈÙɯÞÌÓËÈËÐÎɯÌÕɯáÌÎÌÕÙÐÑÒɯáÐÑÕȭɀɯ 
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Merlijn wordt opgevolgd door Rens Bosma. Uit handen van Karla 

Noordman van de pastoraatsgroep ontving hij de wandelstok van de 

Emmanuelparochie (zie foto) die via de laatste wandeltocht in het bezit 

was gekomen van onze Cyriacuskerk. De stok moet nu worden 

overgedragen aan de volgende geloofsgemeenschap binnen de 

Emmanuelparochie die de wandeltocht gaat organiseren. 

Oorkonde  

Er was vervolgens een officieel moment: de uitreiking van een door de 

locatieraad en pastoraatsgroep opgestelde oorkonde naar een ontwerp 

van Paulien Tempelman en met een Zweeds tintje van Lex Bol.  

De tekst luidde:  

                 Oorkonde 

ten afscheid van de 

misdienaarsgroep der Heilige Cyriacus te Dalfsen 

van 

Merlijn Scheperboer 

sinds 1999 actief binnen deze misdienaarsgroep en heeft deze activiteit 

maar liefst 18 jaar met zeer veel passie gestalte gegeven. 

Merlijn was gedurende 5 jaren voorzitter van deze club. Het opleiden 

ÝÈÕɯËÌɯÕÐÌÜÞÌɯÒÐÕËÌÙÌÕɯÝÖÖÙɯËÌáÌɯÔÐÚËÐÌÕÈÈÙÚÎÙÖÌ×ɯȿËÌɯ3ÖÖÎËÙÈÎÌÙɀ 

was Merlijn op het lijf geschreven. Momenteel bestaat de groep uit 

ongeveer 15 personen, allemaal door haar opgeleid. 

Merlijn vervulde haar taken bij menige Heilige Mis, o.a. gecelebreerd door 

de hulpbisschop van Utrecht, Mgr. Drs. H. Woorts en pastor Thomas uit India. 

Voorts werkte Merlijn altijd tot volle tevredenheid samen met 

het pastorale team van de Emmanuelparochie. 

Merlijn vertrekt naar het plaatsje Mora in Zweden 

om daar als leerkracht van klas 2 een nieuw bestaan op te bouwen. 
 

En het Zweedse tintje: ȿ,ÌÙÓÐÑÕȮɯÔàÊÒÌÛɯÓÜÊÏÓÐÎɯÐɯ,ÖÙÈȮɯÈÛÛɯ&ÜËɯåÙɯÖÊÒÚèɯËÌÛɯ

nära Guds välsingnelse, Styrelsedamöter i ÒàÛÒÈÕɯÐɯ#ÈÓÍÚÌÕȭɀɯVrij vertaald: 

ȿ,ÌÙÓÐÑÕɯ ÝÌÌÓɯ ÎÌÓÜÒɯ ÐÕɯ ,ÖÙÈɯ ÌÕɯ ËÈÛɯ &ÖËɯ ÑÌɯ ÖÖÒɯ ËÈÈÙɯ ÉÓÐÑÍÛɯ áÌÎÌÕÌÕȮɯ 

ÕÈÔÌÕÚɯɯÒÌÙÒÉÌÚÛÜÜÙɯÝÈÕɯ#ÈÓÍÚÌÕȭɀ 

Het laatste woord was aan pastor Marga klein Overmeen, die Merlijn 

Gods zegen toewenste in haar nieuwe vaderland Zweden.  Ze 

onderstreepte dit daadwerkelijk door deze mooie en goedbezochte 

communieviering onder handoplegging af te sluiten met de zegen (zie 

foto voorpagina).  

Bij de uitgang van de kerk kon afscheid worden genomen van Merlijn 

Scheperboer (op de foto hiernaast met haar vader, zus en de pastor) en 

er was nog gelegenheid om in het parochiecentrum bij een kop koffie wat na te praten. 

Met Lex zeg ik:  ȿ,ÌÙÓÐÑÕȮɯÔàÊÒÌÛɯÓÜÊÒÓÐÎɯÐɯ,ÖÙÈȵɀ 

 

Ben Kloosterman ɬ %ÖÛÖɀÚȯɯ&ÌÌÙÛɯ!ÐÚÛÌÙÝÌÓÚ 
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AFSCHEID MERLIJN SCHEPERBOER   
 

Beste medeparochianen, 
 
Op zondagmorgen 23 juli, vlak voor mijn vertrek naar Zweden, heb ik een geweldig afscheid gehad 
in de kerk. Ik zit er nu nog van na te genieten. Ik werd er wel een beetje verlegen van: als 
misdienaar ben ik natuurlijk gewend om te dienen en niet om in het middelpunt van de 
belangstelling te staan. Maar het was ook fantastisch om te merken hoezeer mijn inzet 
gewaardeerd is. Ontzettend bedankt voor alle mooie woorden, kaartjes, cadeautjes en vooral de 
mooie herinneringen. 
 
Achttien jaar geleden begon ik als meisje in groep zeven bij de misdienaars. Ik weet nog goed dat ik 
de eerste keer mocht dienen op de maandagavond en dat was ontzettend spannend. Vanaf het 
altaar zie je alle gezichten van de mensen in de kerk en het lijkt net alsof iedereen naar jou kijkt. 
Ineens was ik me heel bewust van mijn houding (een misdienaar zit altijd rechtop, ondanks het 
ontbreken van een rugleuning) en dat mijn handen trilden (de zenuwen, hè). 
 
Twee jaar later was ik helemaal gewend aan de maandagavond, maar was het tijd voor een nieuwe 
uitdaging: na de basisschool mocht ik in weekendvieringen dienen. Ineens diende ik met de 
ógrotenô, letterlijk en figuurlijk. De kerk zat veel voller, er kwamen taken bij en er zat altijd iemand 
naast je op de bank. Opnieuw was het spannend, maar het wende snel. 
 
Weer vier jaar later sloot ik me aan bij het bestuur van óDe Toogdragerô en al snel hielp ik met het 
opleiden. Dat vond ik toen al erg leuk om te doen. Later, toen ik aan de pabo begon, heb ik de 
opleiding uitgebreid. Ik vond namelijk dat het beter kon.  
Bovendien was de achtergrond van de misdienaars anders. Veel nieuwe misdienaars zijn nu niet zo 
bekend met kerkvieringen en moeten nog nadenken over het maken van een kruisteken. Dan moet 
die basis natuurlijk ook een plekje krijgen in de opleiding. Ik ben ontzettend trots op al die jonge 
kinderen die in een paar weken tijd alles leren wat ze nodig hebben om misdienaar te zijn!  
Eén van de mooiste momenten in de opleiding vind ik zelf altijd het moment dat de nieuwelingen 
voor de eerste keer een toog passen. In een paar seconden (of een paar minuten, die knoop in de 
cingel is namelijk best lastig!) vindt er een ware metamorfose plaats van zenuwachtige kinderen 
naar verraste, trotse misdienaars. Dat is prachtig om te zien! 
 
Een hoogtepunt in mijn ócarri¯reô was de reis naar Lourdes. Ik ben twee keer geweest en hoop nog 
minstens één keer terug te komen. Het is een heel bijzondere ervaring en het is geweldig om daar 
zoveel andere jongeren te leren kennen. Wist u dat een groepje misdienaars ook dit jaar weer naar 
Lourdes hoopt te gaan?  
 
Tijdens mijn tijd in het bestuur begon ik ook al vlot met het bijwonen van het Liturgisch Beraad, het 
werkgroepenoverleg. Daar zat ik dan als zestienjarige tussen alle volwassenen die al decennia 
meewerkten aan het functioneren van onze kerk. Het heeft wel even geduurd voor ik wat durfde te 
zeggen! Wat ik heel prettig heb gevonden, was dat er ondanks het leeftijdsverschil toch naar mij 
werd geluisterd. Daardoor durfde ik steeds meer te zeggen en voelde ik me gelijk aan iedereen. 
Ook de trouwe kerkgangers leerde ik steeds beter kennen. De Cyriacusparochie is dan ook echt 
mijn kerk: hier ben ik (op)gegroeid en hier voel ik me helemaal thuis! 
Juist omdat ik zo gehecht ben aan ómijnô misdienaarsgroep en de kerk, was het niet makkelijk om 
afscheid te nemen. Ik was ontroerd door alle mooie woorden en toen ik voor de laatste keer het 
kruis mocht dragen en iedereen spontaan begon te klappen, schoten mijn ogen even vol. Dank u 
wel voor alle mooie jaren! Ik weet zeker dat ik nog terugkom als ik weer in Dalfsen ben, dus ik durf 
ook te zeggen: tot ziens! 
 
Merlijn Scheperboer  
P.S. Mocht u benieuwd zijn naar mijn belevenissen in Zweden, lees dan mee op merlijn.reislogger.nl 
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EVEN VOORSTELLEN 

 
Afgelopen zondag heeft Merlijn afscheid genomen van 
onze misdienaargroep  de Toogdragers. 
Toen heeft ze het stokje aan mij, Rens Bosma, 
overgedragen.  
Velen van jullie zullen mij vast kennen als één van de 
acolieten.  
Vanaf nu ben ik de nieuwe voorzitter van de 
misdienaargroep.  
Samen met de rest van het bestuur zal ik mijn best 
doen om het werk van Merlijn voort te zetten. 
 
Rens Bosma 

 
Problemen incasso KERKBALANS 2017 
 
Door enkele parochianen werd ondergetekende erop geattendeerd dat hun toezegging voor de 
Kerkbalans 2017 niet werd geïncasseerd terwijl de aangegeven datum al was verstreken. 
Reden om even op onderzoek uit te gaan en na enig speurwerk door de ledenadministratie is men 
achter het probleem gekomen. Het bleek dat de betreffende incassobatch wel bij de bank is 
aangekomen maar nooit is verwerkt.  
Contact met de bank heeft geen duidelijkheid opgeleverd waar het nu precies is fout gegaan. 
Belangrijker was het signaal van deze parochianen waardoor we tijdig actie konden ondernemen. 
Inmiddels zijn alle incassoôs uit de betreffende batch opnieuw aangeboden en verwerkt door de 
bank. Dit heeft in sommige gevallen geleid tot twee afschrijvingen kort achter elkaar, onze excuses 
hiervoor maar dit was helaas onvermijdelijk. We hopen dat dit voor niemand problemen heeft 
opgeleverd. 
 
Erik Kampman 
Penningmeester 

 

TENTVIERING IN OUDLEUSEN 
 

Dalfsen heeft zijn óSing for the Kingô in de tent al weer lang achter de rug en ook Hoonhorst zijn 

óSproeifeestô.  

 

In Oudleusen zal er ook dit jaar weer een tentviering zijn en wel op zondag 27 augustus om 10.30 

uur  aan het eind van de Oranjefeesten.  

Een machtig mooie gewoonte: met bijna heel het dorp in de feesttent.  

 

Het zal een oecumenische viering zijn voor jong en oud. 

Ook mensen van buiten Oudleusen zijn natuurlijk van harte welkom.  

Ds Hans Schipper en pastoraal werker Marga klein Overmeen zullen de voorgangers zijn.  

Jan Kramer heeft een groep mensen bereid gevonden om samen met hem muzikale medewerking 

te verlenen.  

 

Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar. 

Weet je welkom! 
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MIVA COLLECTE VOOR BROMMERS VOOR BURKINO FASO 
 

Ontwikkelingshulporganisatie MIVA vraagt met deze collecte 

aandacht voor veldwerkers in Burkino Faso. 

 

Eigenlijk zou deze collecte in het weekend van 26 en  27 

augustus plaats moeten vinden, maar omdat er in dat 

weekend geen vieringen in onze kerk zijn, wordt deze 

verplaatst naar zondag 20 augustus! 

Vervoer van levensbelang 

Burkino Faso is één van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, 

gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. De infrastructuur is 

slecht. Het grootste gedeelte van de wegen in onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. 

Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor 

hen zijn brommers van levensbelang. Zonder vervoer kunnen zij hun werk niet doen en worden veel 

mensen aan hun lot overgelaten. Maar niemand mag worden vergeten, zij zijn het allemaal waard. 

 

Veldwerker Bernard 

Elke dag rijdt hij met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en 

zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms regelt hij een operatie. Om de dorpen te bereiken 

heeft Bernard een motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is dat het beste 

vervoermiddel voor hem.  

ñDe afstanden zijn te groot om te lopen of te fietsen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet 

doenò, benadrukt hij. 

 

De mensen in de afgelegen gebieden van dit land, waar het leven toch al moeilijk is, mogen niet 

worden vergeten. MIVA wil de hulpverleners en veldwerkers daar helpen om nog meer kwetsbare 

mensen en kinderen te bereiken. Een brommer maakt hierbij het verschil.  

Zij hoopt met de bijdragen uit de kerkcollecten meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien. 

En daarmee nog meer mensen een nieuwe toekomst. Samen kunnen we helpen om hun 

bestemming te bereiken. 

 

Op de website: www.miva.nl kunt u meer lezen over dit project.  

De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkino Faso, heeft het komende jaar 24 brommers 

nodig.  

Helpt u mee! 

U kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer: IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v.  

MIVA Den Bosch 

Al vast hartelijk dank namens de mensen uit Burkino Faso 

 

Uit de Katholieke Dubbeltjes Almanak  

Hoop 

 ȿ(ÒɯÚÛÌÓɯÔÐÑÕɯÏÖÖ×ɯÖ×ɯÏÌÛɯÈÕÒÌÙɀȮ 

 Zei bootsman Tronk 

 Toen zijn schip met bemanning 

 In het water zonk. 
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JAARLIJKSE PROCESSIE NAAR KEVELAER (HERHALING) 

 
 
 
 

Zaterdag 2 september        
  

Deze dag heeft als thema:  
 

375 JAHRE WALLFAHRT KEVELAER  
MIT MARIA AUF DEM WEG NACH KEVELAER 

 
Hieronder volgt het programma: 

 
05.50 uur Vertrek vanaf de diverse opstapplaatsen (Raalte Basiliek vertrek 06.15 uur) 
08.45 uur Aankomst in Kevelaer. U kunt gebruik maken van het toilet bij het gemeentehuis, er is 

geen tijd voor koffie, uiteraard kunt u zelf koffie meenemen en in de bus gebruiken.  
09.00 uur Processie vanaf het marktplein naar de Antoniuskerk met medewerking van 

muziekvereniging De Bergklanken uit Luttenberg. 
09.15 uur Eucharistieviering in de H. Antoniuskerk, de zang zal verzorgd worden door het koor 

van de geloofsgemeenschap H. Cornelius uit Luttenberg.  
 Aansluitend aan de viering wordt de Processiekaars gezegend, deze zal 

meegedragen worden in de processie en geplaatst worden in de kaarsenkapel 
10.30 uur Vanuit de kerk gelijk opstellen voor de Processie met medewerking van de 

muziekvereniging De Bergklanken uit Luttenberg, door de hoofdstraat, naar de 
Genadekapel waar de Processiekaars zal worden geplaatst. Maria zal hier een groet 
worden gebracht met een gebed en een lied. 

10.45 uur Eind van het ochtendprogramma. U kunt dit verder zelf invullen. 
13.30 uur Biechtmogelijkheid in de Biechtkapel bij de aanwezige priesters 
14.00 uur Aanvang Kruisweg in de Basiliek, hier worden de gebeden door de Pastores 

uitgesproken. Acolieten en misdienaars zullen langs de kruiswegstaties trekken. 
Medewerking wordt verleend door het koor uit Luttenberg. 

 Bij goed weer zal de Kruisweg ook gebeden worden in het park. Dit is alleen voor de 
bedevaartgangers die goed ter been zijn en een flink stuk kunnen lopen.  

 Vertrek 14.00 uur vanaf de Genadekapel, de muziekvereniging gaat mee. 
16.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met alle aanwezige Nederlandse processies met 

medewerking van de aanwezige koren en de organist uit Kevelaer. Tevens is de 
muziekvereniging aanwezig. 

 Aanwezig is Zutphen / Apeldoorn ï Parochie Sint Ludger ï Almelo ï Raalte 
17.30 uur Vertrek vanaf de Genadekapel, een korte processie naar het marktplein. 
18.00 uur Vertrek vanuit Kevelaer 
20.00 uur Aankomst in Raalte, van waaruit de bussen doorgaan naar de buurtdorpen 
 

Wij hopen dat u de tijd tussen de diverse vieringen op een ontspannen wijze kunt 
invullen, ook is het de moeite waard om de Kaarsenkapel alsook de Biechtkapel en de 
Sacramentskapel te bezoeken. 

 
U kunt zich aanmelden zondag 20 augustus na de viering van 9.00 uur in het parochiecentrum  
of bij Elly van der Vegt, Engellandweg 1a, tel.  430 982. 
Elke pelgrim dient in het bezit te zijn van geldige reispapieren.  
Bij aanmelding dient u het bedrag van ú 25,00 p.p. (kinderen beneden de 16 jaar ú 12,50) te 
voldoen. 
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LITURGISCHE VIERINGEN EN BEURTEN 

ZATERDAG 5 AUGUSTUS                                                            
19.00 uur  Communieviering ï Hoonhorst 
19.00 uur  Eucharistieviering ï Lemelerveld 
 
ZONDAG 6 AUGUSTUS                                                                      GEDAANTEVERANDERING 
  9.00 uur  Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor 
  Celebrant: Pastor Wenker 
  Lector: Mevr. M. Dijkman 
  Collectanten: Groep 1 
  Koster: Dhr. G. Hollak 
  Dienen: Lisa Feijen, Britt Borger en Marit Hilgenkamp 

Intenties: Bernard Karspers, Pastoor G. Assink, overl. ouders Melenhorst-Hullen, 
Ria Wolfs-van Helvoort, overl. ouders Hilgenkamp-Nijenhuis en Wim Hilgenkamp, 
overl. ouders Noordman-Kamphuis en overl. ouders den Ouden, Rieky Hilgenkamp-
Rodijk (einde 6 wekendienst), Willy Nijzing-Maats,  Trees Kamphuis-Huijsmans, 
Herman Kloosterman 

11.00 uur  Eucharistieviering ï Ommen 
11.00 uur  Communieviering ï Vilsteren 
 
WOENSDAG 9 AUGUSTUS 
  9.00 uur  Eucharistieviering in het parochiecentrum 
  Celebrant: Pastoor Hermens 
   Intentie: Tot zekere intentie 
 
ZATERDAG 12 AUGUSTUS                                                          19e ZONDAG DOOR HET JAAR 
19.00 uur  Communieviering m.m.v. het Herenkoor 
  Voorganger: Dhr. J. Butti, pastoraal werker 
  Lector: Mevr. L. Boerkamp 
  Collectanten: Groep 2 
  Koster: Dhr. W. Kroes 
  Dienen: Rens Bosma en Leon Dijkman 

Intenties: Overl. ouders Reimert-Meulman, overl. fam. Nijenhuis, Ria Wolfs-van 
Helvoort, Willem Haverink en Dina Haverink-Damman, Gerard de Ruiter, Willy 
Nijzing-Maats (einde 6 wekendienst), Trees Kamphuis-Huijsmans (einde 6 
wekendienst), Herman Kloosterman  

 
ZONDAG 13 AUGUSTUS                                                                                 
  9.00 uur  Eucharistieviering - Hoonhorst 
10.30 uur  Communieviering ï Lemelerveld (in de tent) 
11.00 uur  Eucharistieviering ï Ommen 
11.00 uur  Eucharistieviering ï Vilsteren 
 
DINSDAG 15 AUGUSTUS                                                             MARIA TENHEMELOPNEMING 
19.00 uur  Eucharistieviering in Ommen 
 
WOENSDAG 16 AUGUSTUS                                                                                     
  9.00 uur  Eucharistieviering in het parochiecentrum 
  Celebrant: Pastoor Hermens 
  Intentie: Tot zekere intentie 
 
ZATERDAG 19 AUGUSTUS                                                          
19.00 uur  Communieviering - Hoonhorst 
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ZONDAG 20 AUGUSTUS                                                              20e ZONDAG DOOR HET JAAR 
  9.00 uur  Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor (Koffie drinken) 
  Celebrant: Pastor Wenker   
  Lector: Dhr. H. Maats 
  Gastdame: Mevr. D van Kempen 
  Collectanten: Groep 3 (deurcollecte MIVA) 
  Koster: Dhr. W. Kroes 

Dienen: Rens Bosma en Amy Damen 
Intenties: Ria Wolfs-van Helvoort, overl. ouders van de Vechte-Kampman, Johan 
en Dinie Ramaker, Gerard de Ruiter, Herman Kloosterman 

  9.00 uur  Communieviering - Lemelerveld 
11.00 uur  Eucharistieviering ï Ommen 
11.00 uur  Communieviering - Vilsteren 
 
WOENSDAG 23 AUGUSTUS                                       
  9.00 uur  Communieviering in het parochiecentrum 
  Voorganger: Diaken Hans Enthoven 
  Intentie: Tot zekere intentie 
   
In het weekend 26/27 augustus zijn er geen vieringen in onze kerk 
 
10.30 uur  OECUMENISCHE TENTVIERING in Oudleusen 
 
ZATERDAG 26 AUGUSTUS 
19.00 uur  Communieviering ï Lemelerveld 
 
ZONDAG 27 AUGUSTUS  
  9.00 uur  Eucharistieviering ï Hoonhorst 
11.00 uur  Eucharistieviering ï Ommen 
11.00 uur  Communieviering ï Vilsteren 
 
WOENSDAG 30 AUGUSTUS 
  9.00 uur  Eucharistieviering in het parochiecentrum 
  Celebrant: Pastoor Hermens 
  Intentie: Tot zekere intentie 
 
 
 
 
Vooruitzichten!!! 
Op zondag 3 september is er om 9.00 uur een Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor. 
Dienen: Anna Rosa Ubink, Britt Borger en Teun Noordman 
 

 

OPROEP ONDERHOUD KERKHOF 
 
Vorig jaar heeft óGood Oldô, Jan Noordman het initiatief genomen om een dagdeel met een groep 
actieve mensen het parochiële kerkhof een schoffel- en opruimbeurt te geven. 
Daar Jan zijn gezondheid dit niet meer toelaat, doe ik namens onze voorzitter een oproep aan de   
wekelijkse kerkhofharkers, maar ook parochianen die zich spontaan aanmelden om een ochtend te 
helpen. Dit vindt plaats op dinsdag 15 augustus van 09.00-12.00 uur. Voor koffie wordt gezorgd. 
 
U kunt zich aanmelden bij: bmbooij@kpnmail.nl of via 431 893  

 Kerkschoonmaak  

in de week van  

14 augustus door 

door groep F  
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GERARDUSKALENDER 2018  
 
De kalender voor het jaar 2018 is nu al weer uit! 
Op de voorkant vindt u elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen; 
Op de achterkant vindt u o.a.: moppen, gedichten bezinningsteksten, puzzels en informatie. 
U kunt nu een keuze maken uit 2 soorten. 
Hij kost ú 7,00 en is te verkrijgen bij de heer J.H.J. Kamphuis, Koesteeg 19, tel. 432 086. 
 

BEZINNING: IEDER MENS HEEFT BEMOEDIGING NODIG 

 

Ieder mens heeft een stukje bemoediging nodig: 

een klop op de schouder, een open gesprek, 

een stevige handdruk, een blik die blij maakt, 

iemand die kan meeleven, 

iemand met begrip en bekommerd met vreugde en met pijn. 

Wij hebben het allemaal broodnodig. 

En gelukkig de stad waar je mensen ontmoet die je dat geven. 

 

Ieder mens kan maar écht mens zijn bij de genade van de anderen. 

Wij zijn het aan elkaar verplicht. 

Het is zo bijzonder fijn dat dit spontaan kan gebeuren 

in de hartelijkheid die de één de ander schenkt. 

Wij hebben het allemaal zo broodnodig 

en we kunnen het elkaar geven, want dit brood wordt niet duurder. 

 

Ieder mens heeft een stukje geborgenheid nodig: 

een adres, een plaats waar hij thuis is, 

een mens, die dat duidelijk maakt is zelf een stukje geluk geworden. 

Ieder mens zou ergens iemand moeten kunnen ontmoeten 

die iets laat vermoeden wie God is. 

Wij hebben het allemaal broodnodig 

en wij kunnen het elkaar geven, want dit brood is niet duurder geworden. 

 

Godfried Oost 

 

KERKEN KIJKEN UTRECHT 2017 
 
Deze zomer vindt de 35ste editie plaats van Kerken Kijken Utrecht.  
Van 23 juni t/m 9 september zijn de deuren van elf binnenstad kerken voor het publiek geopend. 
Ruim tweehonderd vrijwillige gidsen staan in die periode klaar om mensen rond te leiden. Zowel de 
toegang als de rondleiding zijn traditiegetrouw gratis. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. 
Per jaar trekt het project Kerken Kijken Utrecht meer dan vijftigduizend bezoekers naar de 
Utrechtse binnenstad. Onder de deelnemende kerken is ook de St. Catharinakathedraal.  
De openingstijden van de deelnemende kerken zijn te vinden op www.kerkenkijken.nl (zie het 
nieuwsbericht van 5 april. Klik in het kaartje op de homepage op de namen van de kerken voor 
meer informatie over de gebouwen, fotoôs en ópanorama viewsô).  
Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk 
wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot 
sluiting leiden. 
 
Meer informatie: www.kerkenkijken.nl 
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             JE NAASTE ZIEN ( een verhaal om zelf/ voor te lezen) 

                    
In een van de kleinste straatjes van een grote stad woont Paul, Samen met zijn broer Mark, zijn twee zusjes en 

zijn pappa en mamma woont hij in een bovenhuis. Een huis boven een werkplaats. 

Bomen zijn er niet en de enige bloemen in de buurt zijn de rode geraniums in mammaôs plantenbak. Toch weten 

de vier kinderen van alles over groen en bloemen. Wantéin hun schuurtje, beneden achter de werkplaats, staan 

2 fietskarren. Daar gaan ze elke zomer mee op vakantie. Ze fietsen dan tot waar ze het mooi vinden en vragen 

dan bij boeren of ze mogen kamperen op een wei. Daar kunnen de kinderen dan vliegeren, met een bal spelen 

en stoeien in het gras. Daar kunnen ze heerlijke tochten maken door bos en door hei. Zo ook nu! 

 

ñLet op dat je niet verdwaaltò, want dat kan makkelijk hier. Zie je dat torentje daar? Dat is de kerktoren van 

Kassel. Als je die in de gaten houdt, daar naar toe terugloopt, dan kom je altijd hier weer uitò. ñDat is makkelijkò, 

lacht mamma, want zij let altijd op de weg. 

 

Ze beginnen te wandelen over kleine weggetjes en bruggetjes. Er zijn uitkijktorens, schuilhutten  en meertjes 

met smalle dammetjes. Pappa ziet roofvogels door zijn verrekijker en mamma ziet wel twintig onbekende 

plantjes langs de weg. De kinderen ontdekken hagedissen op een omgevallen boom. Al zwervend eten ze hun 

meegebrachte boterhammen en een appel voor de dorst.  

ñZullen we zo onderhand teruggaan?ò, vraagt mamma. ñHet wordt zo stilletjes aan best laatò. ñOk®, maar waar is 

het torentje van Kassel?ò Het is nergens te zienéòKlim eens op die heuvel daarò, zegt pappa, ñmisschien zie je 

hem danò. Ze hollen om het hardst en nog voor ze boven zijn, roepen de kinderen: ñja daar! die kant uit!ò ñWat je 

toch rondlooptò, zegt pappa, ñik zou grif de andere kant op gelopen zijnò. 

 

Het is nog een flink eind en Eva en Lize gaan lopen zeuren over moeie voeten. ñWe zijn er nu zoò, zegt mamma 

en geeft ze allebei een hand. Eindelijk komen ze bij een fietspad. Moeten ze nu links of rechts? ñWachten tot er 

iemand komt en dan vragenò, zegt Mark. Heel slim. ñKassel?ò zegt  de vrouw, aan wie ze de weg vragen, ñdat is 

hier 13 kilometer vandaan!ò ñHoe kan dat nouéò, schrikt mamma. ñWe zijn toch naar het kerktorentje 

toegelopenò. ñO, dat is de toren van Roondò, zegt de vrouw. ñKassel is helemaal de andere kant op. Het beste 

kan je het fietspad aflopen tot je bij de grote weg komt. Daar staan richtingaanwijzers. Nou succes ermee, dag!ò 

Ze stapt op. ñHoe lang loop je op 13 kilometerò, vraagt Paul, terwijl hij de fiets nakijkt. ñDriie uurò, zucht pappa. 

ñOh, nee h¯ò, roepen de kinderen. ñEn ik ben al zo moeò, snikt Lize. ñIk weet ietsò, zegt mamma. ñOp de grote 

weg gaan we liften. Dan zijn we zo weer bij de tentò. ñGaaf, gaaf!ò, juichen de kinderen. En met nieuwe moed 

lopen ze het fietspad af. Als ze tenslotte bij de weg komen, begint het al te schemeren. Er is weinig verkeer en 

langzaam lopen ze vast in de richting van Kassel. ñDaar komt er eenéò, roept Mark. ñDuimen omhoog allemaalò, 

lacht pappa. éDe auto zoeft voorbij. ñHij stopt nietéò, zegt Eva verbaasd. ñDe volgende welò,  troost pappa.  

 

Ze sukkelen verder langs de weg, duimend naar iedere auto. De ene bestuurder zwaait terug, de tweede schudt 

van nee en een derde toetert dat ze van de weg af moeten. Lize begint te brullen. ñSodejuò, zegt pappa, ñde 

volgende houd ik gewoon aanò. Het is een vrachtwagen. ñIk heb geen plaats genoegò, schreeuwt de chauffeur 

uit het raampje. Het wordt steeds donkerder. Eva huilt nu ook. Ze bellen ten einde raad aan bij een huis. ñIk krijg 

visiteò, zegt de man, die open doet. ñIk kan niks voor jullie doen. Probeer te liftenò. ñNiemand stoptò, roept 

mamma uit. ñGewoon volhoudenò, zegt de man en klapt de deur dicht. Niemand zegt meer iets. Ze sjokken 

verder langs die donkere eindeloze weg. Een autoé, ze kijken niet eens meer. Hij stopté! ñKan ik soms 

helpen?ò, vraagt een jongen. ñJa, o jaò, zegt pappa en legt uit wat er gebeurd is. Wij moeten nog wel zoôn tien 

kilometer en de kinderen zijn bekaf, ik ook trouwens.ò ñEn iké ñsnikt mamma. De jongen begint van alles in zijn 

auto op elkaar te stapelen. ñIk ben op weg naar een feestjeò, zegt hij, ñvandaar al die spullen. Maar zo zal het 

wel gaan. Twee kinderen achterin, naast die kratten bier, past net zo en u, mevrouw, voorin. Kunt u die 

taartdozen op schoot houden? Prima. De anderen kom ik straks halenò. O wat heerlijk, om in het donker langs 

de kant van de weg te zitten, als je zo moe bent, en te wachten op een klein groen autootje, dat je op komt 

halen! 

In het stikkedonker komen ook pappa, Paul en Eva bij de tent aan. Het ruikt er heerlijk naar koffie en 

chocolademelk. ñKom toch even iets drinkenò, zegt pappa, maar de jongen schudt nee. ñEr wordt op mij 

gewachtò, zegt hij, ñstraks is iedereen hartstikke ongerustò. Ze kunnen hem maar amper bedanken. En terwijl 

allen de rode achterlichtjes nazwaaien, zegt Eva met haar duim in de mond: ñHij vergeet ®®n van zijn taartenò. In 

het gras staat een doos. Op het deksel lezen ze: Iets om de vermoeidheid te vergeten! De groeten van Sam. In 

de doos vinden ze veel slagroom, vruchten en chocoladedingetjesé Het helpt gelijk. Vier doodmoeie kinderen 

dansen als wildemannen door de tent. 

Uit: als het op vieren aankomt 
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KERKEN KIJKEN UTRECHT 2017 
 
Deze zomer vindt de 35ste editie plaats van Kerken Kijken Utrecht.  
Van 23 juni t/m 9 september zijn de deuren van elf binnenstad kerken voor het publiek geopend. 
Ruim tweehonderd vrijwillige gidsen staan in die periode klaar om mensen rond te leiden. Zowel de 
toegang als de rondleiding zijn traditiegetrouw gratis. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. 
 
Per jaar trekt het project Kerken Kijken Utrecht meer dan vijftigduizend bezoekers naar de 
Utrechtse binnenstad. Onder de deelnemende kerken is ook de St. Catharinakathedraal.  
De openingstijden van de deelnemende kerken zijn te vinden op www.kerkenkijken.nl (zie het 
nieuwsbericht van 5 april. Klik in het kaartje op de homepage op de namen van de kerken voor 
meer informatie over de gebouwen, fotoôs en ópanorama viewsô).  
 
Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk 
wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot 
sluiting leiden.  Meer informatie: www.kerkenkijken.nl 

 
WAAR HET OM MENSEN GAATé 
 
Verhuisd buiten de geloofsgemeenschap 
 
Mevrouw W.M.T. de Ruiter- Meulman is van Westerplein 29e naar Zwolle verhuisd. 
Haar nieuwe adres is: Verpleeghuis het Zand, locatie Zandhove,   
Korhoen 3, Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle. 
 

 

 

 

 

 

 

BUREAU-AGENDA 

Dinsdag     15 augustus 20.00 uur Locatieraad en Pastoraatsgroep 

Woensdag 23 augustus 13.30 uur Redactievergadering (onder voorbehoud) 

(wilt u a.u.b. in de agenda noteren wanneer u een vergadering/bijeenkomst gepland hebt, het 

gebeurt nog weleens dat er meerdere bijeenkomsten tegelijk zijn)  
 

UITGAVE VOLGENDE HERNIEUWING 

De volgende Hernieuwing wordt op maandag 28 augustus gedrukt. 
Deze loopt van 2  t/m 29 september. 
De kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk dinsdag 22 augustus. 
 
 

Op 5 juli jl. is overleden 

 

Herman Kloosterman 

( Hermanus Joannes Cyriacus Maria) 

 

Wevermarke 44 Dalfsen 

 
De uitvaart was op woensdag 12 juli, waarna de crematie plaatsvond  te Zwolle. 

 
HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST 
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Oud-pastoor Jan IJsbrands Galama herdacht   
  

Op 20 juni was het 75 jaar geleden dat oud-pastoor Jan IJsbrands Galama in het Duitse concentratiekamp Dachau om 

het leven werd gebracht. Galama was pastoor van onze parochie van 14 mei 1926 tot 30 januari  1932, toen hij werd 

ÉÌÕÖÌÔËɯÛÖÛɯ×ÈÚÛÖÖÙɯÝÈÕɯËÌɯ2ÐÕÛɯ/ÈÕÊÙÈÛÐÜÚÒÌÙÒɯÛÌɯɀÚ-Heerenberg. Daar werd  hij op 4  augustus 1941 door de Gestapo 

gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis in Arnhem en vervolgens op 4  mei 1942 afgevoerd naar Dachau. In 

Hernieuwing van juni werd daar melding van gemaakt.  

#ÌɯÎÌÞÌÓËËÈËÐÎÌɯËÖÖËɯÝÈÕɯ×ÈÚÛÖÖÙɯ&ÈÓÈÔÈɯÐÚɯáÖÞÌÓɯÐÕɯÖÕáÌɯ×ÈÙÖÊÏÐÌɯÈÓÚɯÐÕɯȿÚ-Heerenberg herdacht. 

In onze Cyriacuskerk gebeurde dat tijdens de Eucharistieviering op zondag 25 juni, gecelebreerd door pastor 

1ÜÛÎÌÙÚȭɯ(ÕɯËÌɯÝÖÖÙÉÌËÌÕɯÚÛÖÕËɯÏÐÑɯÌÙɯÜÐÛÝÖÌÙÐÎɯÉÐÑɯÚÛÐÓȭɯ#Ìɯ/ÈÕÊÙÈÛÐÜÚÒÌÙÒɯÐÕɯɀÚ-Heerenberg was voor hem 

niet onbekend. Het was zijn eerste stageparochie en hij herinnerde zich nog goed de grote foto van pastoor 

Galama en zijn kapelaan Van Rooijen in de gedachteniskapel, achter in de kerk. 

Pastoor Galama was getuige van God, van Gods liefde, van Gods rechtvaardigheid. Galama stond op tegen 

onrechtvaardigheid, tegen het Nazi-regiem en dat maakte hem niet populair, niet bij de bezetter en vooral 

niet bij de NSB'ers. Hij werd verraden door zijn eigen (NSB) parochianen, opgepakt en afgevoerd naar de 

gevangenis in Arnhem, later naar het concentratiekamp Dachau, waar hij onder erbarmelijke 

omstandigheden en na vele ontberingen op 20 juni 1942 werd omgebracht, omdat hij opstond voor de 

mensen die hem nodig hadden, omdat ongerechtigheid nooit mag winnen, voor mensen die worden 

verdrukt, die er niet bij mogen horen.  

ȿ(Ò hoopɀȮɯzo besloot pastor Rutgers, ȿ dat het voorbeeld van pastoor Galama en het offer dat hij daarvoor bracht voor 

ons de moeite waard zijn geweest om óók op te staan tegen ongerechtigheid, voor mensen die worden verdrukt, voor de 

zwakken onder ons die er niet bij mogen horen. Galama bracht daarvoor het ultieme offer: zijn dood, het 

martelaarschapȭɀ 

ȿÚ-Heerenberg  

.×ɯáÖÕËÈÎɯƖɯÑÜÓÐɯÝÖÕËɯÐÕɯɀÚ-Heerenberg een indrukwekkende herdenking plaats. Dat begon met een 

Eucharistieviering in de Sint Pancratiuskerk, gecelebreerd door pastoor J.A.C. Jansen van de 11 

geloofsgemeenschappen omvattende Gabrielparochie. Honderden parochianen woonden deze viering bij 

alsmede familieleden van de omgekomen pastoor Galama en van zijn kapelaan Van Rooijen. Wij mochten 

ons ook tot de genodigden rekenen als vertegenwoordigers van onze Cyriacus kerk Dalfsen.  

Pastoor Jansen herdacht de twee in Dachau omgekomen priesters als martelaren die hun leven hebben 

gegeven vanwege hun vrijmoedig getuigenis van hun geloof. Pastoor Galama was zeer geliefd bij zijn 

parochianen en velen vonden steun bij hem, vooral de armen. De arrestatie van de pastoor volgde een dag 

nadat hij op 3 augustus 1941 een bisschoppelijke protestbriefbrief, waarin opnieuw en nog uitgebreider de 

NSB werd veroordeeld, had voorgelezen, vervolgens had laten vermenigvuldig en door zijn twee kapelaans 

en ÉÐÑɯËÌɯ×ÈÙÖÊÏÐÈÕÌÕɯÏÈËɯÓÈÛÌÕɯÝÌÙÚ×ÙÌÐËÌÕȭɯ/ÓÈÈÛÚÌÓÐÑÒÌɯ-2!ɀÌÙÚȮɯÕÖÛÈɯÉÌÕÌɯ×ÈÙÖÊÏÐÈÕÌÕȮɯÏÈËËÌÕɯÏÌÔɯ

aangebracht bij de Gestapo! 

Na de herdenkingsviering vond een herinzegening plaats  van de herinnerings - of gedachteniskapel achter in 

de kerk. Deze kapel was bij de 50-jarige herdenking tot stand gekomen. 

Aansluitend was er een stille tocht naar het monument van dÌɯ&ÖÌËÌɯ'ÌÙËÌÙȮɯáÖɀÕɯƖƔƔɯÔÌÛÌÙɯÎÈÈÕÚȮɯÉÐÑɯËÌɯ

entree van dit oude stadje. Het monument werd o p 12 december 1948 onthuld door Zijne Eminentie 

Johannes Kardinaal De Jong, een studiegenoot van pastoor Galama, die hem destijds, in 1932, overplaatste 

van oÕáÌɯ×ÈÙÖÊÏÐÌɯÕÈÈÙɯɀÚ-Heerenberg.    
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Een indrukwekkende stoet trok onder tromge roffel en voorafgegaan door vaandeliers naar het monument. 

Er werden toespraken gehouden, bloemen gelegd en het monument werd gezegend door pastoor Jansen. 

Afsluitend werd de last post geblazen, één minuut stilte gehouden en het Wilhelmus gezongen. Zeer 

indrukwekkend en aangrijpend!  

In alle stilte, onder de indruk van deze aangrijpende plechtigheid, keerden we terug naar de kerk waar in de 

pastorietuin een kop koffie werd aangeboden en er gelegenheid was elkaar te ontmoeten. Voor de 

genodigden was er afsluitend een lunch. Tijdens deze lunch heb ik namens de locatieraad ons parochieboek 

aangeboden, dat onder grote dank werd aanvaard en een plek zal krijgen in de gedachteniskapel van de 

Pancratiuskerk. 

#ÌɯÏÌÙËÌÕÒÐÕÎÚÒÈ×ÌÓɯÔÌÛɯÍÖÛÖɀÚɯÌÕɯËÖÊÜÔÌÕÛÈÛÐÌÔÈÛÌÙÐÈÈÓȮɯwaaronder brieven, van  het verzet, de arrestatie en de 

verschrikkingen in het concentratiekamp Dachau, van pastoor Galama en kapelaan Van Rooijen.  

  Herdenkingsboekje  

Na afloop van de herdenkingsdienst werd de kerkgangers een herdenkingsboekje aangeboden, waarin een 

beeld wordt geschetst van de drie priesters als herders van de parochie tot aan hun arrestatie en van hun 

barre leefomstandigheden in de gevangenissen en in het concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog 

tot aan hun dood in juni 1942, samengesteld op basis van documentatie- en fotomateriaal uit het 

parochiearchief van de  Pancratiuskerk, zoals op de foto is te zien.  

Op zondag 28 juni 1942 werd het bericht over het overlijden van pastoor Galama aan de parochianen 

voorgelezen. In het parochiedagboek wordt daarover geschreven: 
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28 juni: 

ȿEen ijzige zondag. Pater Wouters beklimt de preekstoel om het martelaren-nieuws aan de parochianen  mee te  delen. 

Het woord is er uit. Het is alsof de muren der Kerk in elkaar schuiven. Een waar gejammer, een lange snikrilling stijgt 

op uit de dichtbezette banken. Nu weten de mensen het. Hun  trouwe  goede herder en hun blijde kapelaan, zijn voor 

hen gestorven in een vreemd land, verbrand. Ze schreien. De vorige dag is pastoor Taeke Galama (de oudere broer) uit 

Deurningen, op de pastorie gekomen. Ook meneer Van Heek, de dominee, en vele anderen komen condoleren. ɀÚɯ ÝÖÕËÚɯ

gebeden voor de overledenen. De mensen staan tot op straat. Sinds de kerkwijding is het niet zo druk geweest.  Zelden 

áÈÓɯÌÌÕɯÔÌÕÚɯÐÌÛÚɯáÖɯÖÕÛÙÖÌÙÌÕËÚɯÔÌÌÔÈÒÌÕɀȭ 

,ÖÕÜÔÌÕÛɯÝÈÕɯËÌɯ&ÖÌËÌɯ'ÌÙËÌÙɯÛÌɯɀÚ-Heerenberg ter nagedachtenis aan oud-pastoor Jan 

IJsbrands Galama en zijn kapelaan Marinus van Rooijen. Achter de priester bevindt zich 

een bronzen plaat met een portret van pastoor Galama. 

Gebrandschilderde ramen met het wapen van Dalfsen  

Het gedenkboek wordt afgesloten met een foto van drie gebrandschilderde ramen 

die links van het priesterkoor zijn aangebracht ter nagedachtenis aan pastoor 

Galama en kapelaan Van Rooijen. De ramen werden in 1947 geplaatst bij 

gelegenheid van het gouden jubileum van de Pancratiuskerk.  

In de ramen heeft de kunstenaar, Alex Asperslagh, het voorbeeld van de 

Goddelijke Me ester verwerkt: Zijn lijden en de navolging in het lijden door pastoor 

Galama en kapelaan Van Rooijen. 

  En dan is er een grote verrassing! 

In het linker raam ontdekken we tussen meerdere wapens het (oude) 

gemeentewapen van Dalfsen, één van de parochies waar hij priester is geweest.  

Wij kijken terug op een zeer indrukwekkende en aangrijpende herdenking  van een 

pastoor onder wiens pastoraat in Dalfsen het katholiek onderwijs tot  stand kwam.  Een 

priester die de marteldood stierf, gedachtig de boodschap  van de Nederlandse 

bisschoppen:      ȿ-ÖÕɯ×ÖÚÚÜÔÜÚɯÕÖÕɯÓÖØÜÐɀɯ- ȿ6ÐÑɯÔÖÎÌÕɯÕÐÌÛɯáÞÐÑÎÌÕȭɀ 

             Ben en Annie Kloosterman 


